
Wat kunstenaar Banksy ons wil laten zien
Wereldprimeur Banksy bij Smith Art Middelburg
In een wereld die steeds complexer en chaotischer lijkt te worden, is er één naam die ons blijft intrigeren: 
Banksy. Deze mysterieuze kunstenaar heeft de kunstwereld en het publieke debat weten te veroveren met 
zijn sterk provocerende werken. Zijn vermogen om complexe thema’s toegankelijk te maken voor iedereen 
geeft hem een unieke stem in de hedendaagse kunstwereld.

Wie is Banksy en wat maakt zijn 
kunst zo bijzonder? Banksy is een 
Britse graffitikunstenaar, wiens 
identiteit nog steeds onbekend 
blijft. Hij is geboren rond 1974, ver-
moedelijk in Bristol, en ontwikkelde 
zich tot een meester in de sjablo-
netechniek. Zijn werk is wereldwijd 
te vinden, en hij combineert daarin 
vaak humor met scherpe sociale en 
politieke kritiek.

Kunst als reflectie op onze 
samenleving
Banksy’s kunst is niet zomaar graffi-
ti; het is in zijn handen een krachtig 
middel van communicatie. Zijn 
werken zijn vaak eenvoudig van op-
zet, maar diepgaand in betekenis. 
Banksy’s kunst is toegankelijk voor 
een breed publiek. Hij behandelt 
actuele thema’s zoals oorlog, kapi-
talisme, milieuvervuiling en sociale 
ongelijkheid. Zijn kunst is vaak een 
reactie op de gevestigde orde en 
roept kijkers op om kritisch na te 
denken over hun omgeving. 
Vanuit psychologisch perspectief 
kun je Banksy’s anonimiteit zien 

als een manier om een authentie-
kere verbinding met zijn publiek 
te creëren. Door zichzelf buiten 
het traditionele kunstsysteem te 
plaatsen, bevraagt hij niet alleen de 
waarde van kunst, maar ook de rol 
van de kunstenaar in de maatschap-
pij. Zo fungeren zijn werken als een 
spiegel voor een betere samenle-
ving, waarbij hij ons uitdaagt onze 
eigen waarden en overtuigingen 
te onderzoeken. Banksy herinnert 
ons eraan dat kunst meer is dan 
alleen esthetiek; het is een krachtig 
middel om bewustzijn te creëren 
en verandering te stimuleren. In 
deze turbulente tijden biedt hij ons 
niet alleen visuele prikkels, maar 
ook diepgaande reflecties op onze 
wereld.

Ook het BeNeLux-Universitair 
Centrum (B.U.C.) o.l.v. prof. Anton 
van der Geld doet een appèl op 
een betere samenleving. Hiervoor 
is recentelijk opgericht de nieu-
we praktijkleerstoel ‘Duurzame 
Samenleving’. Daarin worden 
diverse aspecten belicht en nader 
onderzocht, zoals cultuur en kunst, 
welbevinden en gezondheid, arbeid 
en onderneming. Verschillende 
deskundigen, waaronder minister 
van staat prof. Jan Peter Balkenen-
de, zijn hierbij betrokken.

Banksy bij Smith Art Middelburg
Ter gelegenheid 
van een recente 
tentoonstelling, 
georganiseerd 
door galeriehou-
der en beeldend 
kunstenaar 
Tineke Smith, bij 
Smith Art Mid-
delburg werd 
door oud-vei-
lingmeester 
Richard Hessink, 
een ware biograaf van Banksy, een 
origineel driedelig standaardwerk 
gepresenteerd. Rijk geïllustreerd 
met 6000 foto’s verdeeld over 
meer dan 2000 bladzijden. Oud-mi-
nister Hugo de Jonge, wnd. Com-
missaris van de Koning in Zeeland, 
verrichtte met kennis van zaken de 
feestelijke opening met een inspi-
rerende en humorvolle toespraak. 
Naast enige werken van Banksy 
was er ook werk te zien van zeven 
gerenommeerde Nederlandse kun-
stenaars die met eigen werk een 
artistieke hulde als hommage aan 
Banksy brachten: R.v. Bohemen, M. 
v. Gorkom, S. Groen, J. de Jonge, T. 
Smith, J. Tange en Zest.
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Een kostbaar rebels werk in handen: Black Rat op koelkastdeur
B.U.C.-voorzitter prof. Anton van der Geld, oud-minister Hugo de Jonge,  
beeldend kunstenaar Joost de Jonge, biograaf Richard Hessink en  
galeriehouder, beeldend kunstenaar Tineke Smith.
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